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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 175 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Laat de verandering toe 

“Het is goed dat je leven verandert. Maar mensen willen dit soms niet en in 

zekere zin zijn ze bang om hun leven te veranderen. Ze zeggen dan: “Ik kan 

dat  niet  en  ik moet  een  veiligheid  hebben,  een  zekerheid,  zodat  ik  een 

opbouw kan zien in mijn leven.”  

Dikwijls gaat je leven niet over een opbouw maar over een afbraak. Je hoeft 

niet te schrikken wanneer dat gebeurt want het kan heel noodzakelijk zijn.  

In een afbraak is het dikwijls zo dat de oude dingen verdwijnen en dat je er 

toch aan vasthoudt en dat je dat jammer vindt. Achteraf zie je dan pas hoe 

leuk het is om met nieuwe dingen te starten en om anders te leven.”   

 

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud” 

(uit hoofdstuk 9: ‘Een taak in het leven’) © Mayil.com 
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